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Na enkele gesprekken met ouderling Dam ontstaat er

openheid. Marieke vertelt over het misbruik dat plaatsvond

toen ze 11 jaar was. Dam beloofde: ‘Het blijft tussen ons’.

Dan durft Marieke haar verhaal te doen. Dit lucht haar

ontzettend op.

Marieke reageert positief op het
appje van ouderling Dam: ‘Beste
Marieke, je vertelde dat er dingen
zijn die je bezighouden. Als je wilt,
kunnen we er over doorpraten’.

Na wikken en wegen stuurt ze een
reactie. Komende vrijdag spreken ze
elkaar. Ze vindt het spannend.
Inmiddels zijn ze enkele gesprekken
verder. Zij ging steeds naar hem toe.
Hij vroeg door, maar zonder nieuws-
gierig te zijn.

Deze avond leest Marieke Johan-
nes 11 vers 6 volgens haar dagboek.
‘Christus weet het beste op welk
tijdstip Hij iets voor de Zijnen moet
doen’, staat er bovenaan. Ze is ver-
wonderd over Gods leiding. In het
volgende gesprek licht ze toe wat
ze gelezen heeft en wat ze daar-

bij ervoer.

Vertrouwelijkheid is voor Marieke
heel belangrijk. Alleen dan durft ze
open te zijn over de heel pijnlijke
dingen die gebeurd zijn, met het
risico van emotionele instabiliteit.

Ambtsgeheim

Als we denken aan ambtsgeheim

zien we de vogende aandachts-

punten:

«  Quderling Dam heeft één-op-één
contact met Marieke, maar wel
in een vertrouwde setting. Hij is
getrouwd, zijn vrouw is op de ach-
tergrond aanwezig.

« Ouderling Dam informeert haar
wijkouderling over het contact,
maar de inhoud van de gesprek-
ken deelt hij niet.

- Hij beloofde: ‘Het blijft tussen
ons’. Deze belofte is niet handig.
Stel, het misbruik zou nog steeds
plaatsvinden, dan is het nodig om
in te grijpen.

- In dat geval kan ouderling Dam
alsnog met Marieke bespreken
om één of twee andere kerken-
raadsleden te informeren. Hij kan
met haar afstemmen welke
dingen hij deelt.

« Marieke wist niet dat haar wijk-
ouderling op de hoogte was van
hun contact. Het zou ouderling
Dam sieren als hij dat vooraf
had overlegd.

Pastoraal en sociaal

In pastoraal en sociaal opzicht vallen

de volgende zaken op:

« Quderling Dam signaleert iets
belangrijks tijdens het huisbezoek

en hij komt daarop terug. Dat pakt

heel goed uit.

« Quderling Dam heeft oog voor
het welbevinden van Marieke en
dat doet haar goed. Zij voelt zich
daardoor op haar gemak.

« Quderling Dam luistert en heeft
geduld tijdens de contacten.

Dat helpt Marieke. Het lucht haar
op dat ze haar verhaal kan doen.

« Quderling Dam biedt ruimte om
in gesprek te gaan over Gods
Woord.

«  Hetis zeer wenselijk dat ouderling
Dam contact opneemt met het
Meldpunt Misbruik Reformatori-
sche Kerken, om advies te vragen.
Dat kan via mail of telefonisch.
Dit kan hem behoeden voor pijn-
lijke fouten.

- Hetis belangrijk dat een ambts-
drager niet als hulpverlener
optreedt of naar details vraagt.
De ambtsdrager moet ambts-
drager blijven, zich richten
op iemands geestelijk heil en
doorverwijzen naar professio-
nele hulpverleners of naar het
genoemde meldpunt.

« Ouderling Dam heeft antennes
en talenten die nuttig zijn in dit
contact. Durf als kerkenraad
keuzes te maken in het belang
van de gemeente. Durf een
eerste contactpersoon te benoe-
men voor mensen met psychi-
sche problematiek.

- Waak als eerste contactpersoon
over de taaklast. Het gaat niet
alleen om een bepaalde hoeveel-
heid uren, onderschat ook de
mentale belasting niet. Houd als
kerkenraad een oogje in het zeil.

« Gebruik de Bijbel met het oog
op iemands geestelijk heil. Wees
voorzichtig met zogenaamd toe-
passelijke Bijbelgedeelten. Dit kan
onbedoeld leiden tot afstand of
tot het gevoel van niet bégrepen
worden.

Misschien heb jij ook pijnlijke dingen
meegemaakt. En misschien ben jij
nog geen ouderling Dam tegenge-
komen. (De namen Dam en Marieke
zijn overigens verzonnen). Geef de
moed niet op. Durf contact te leggen
met je kerkenraad. Vertel dat je iets
wilt bespreken, maar dat je het heel
moeilijk vindt. Geef ook je wensen
aan. De kerkenraad zal het uiterste
doen om je tegemoet te komen en
om naast je te staan, met gevouwen
handen en met een geopende Bijbel.
De Heere wil mensen gebruiken.
Ambtsdragers zijn geen hulpver-
leners, maar zijn gereedschap in
Gods hand. Kijk omhoog (Psalm 121).
Van harte de genade in Christus
toegewenst. ¢
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